
 

 
21 maart trakteren we jullie opnieuw met een belevingsactiviteit op onze boerderij. 
 
Een lentemarkt/lentefeest waarbij we onze creatieve geest volledig laten gaan zowel in het zaaien als het 
decoreren! 
  
Wat kunnen jullie verwachten? 
  
- terracotta potjes die jullie zelf kunnen schilderen of decoreren. Ditzelfde potje kunnen jullie vullen met potgrond 
en zaaien met een typische lentegroente! Dit is zowel voor groot als klein ;) ! 
 
- kleine gerechten gemaakt met ingrediënten vanop onze boerderij, mee met het seizoen 

1) kalkoenburger met champignon, radijzen en feta dip 
2) huisgemaakte salade met de groentjes die er op dat moment zijn (hopelijk de eerste spinazie! 
3) onze creatieve brein is nog volop aan het draaien :) 
 

- hartige pannenkoeken en wafels 
 
We serveren ze in een ongedwongen sfeer en dus zonder inschrijvingen. 
  
- huisgemaakte warme en koude dranken, biertjes, WIJN van onze lokale brouwers 
  
- een warm en gezellig samenzijn 
  
Waarom organiseren we iedere maand zo een belevingsactiviteit? 
  
We vinden het heerlijk om onze producten op andere manier voor te stellen. Iedere maand hebben we een 
thema waar we naartoe werken. Van iets hartig tot iets zoet, voor elk wat wils maar met pure eerlijke producten 
vanop onze boerderij. 
We proberen van onze boerderij een warme en gezellige ontmoetingsplaats te maken voor iedereen die ons 
beter wil leren kennen maar op termijn proberen we er een vaste waarde van te maken waar jullie maandelijks 
met elkaar kunnen afspreken! 
 
Prik 21 maart dus vast in je agenda! We zijn die dag doorlopend open van 9.30u tot 17.30u. 
 


